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Maandbrief, juli  2022 

 

De tuin van de Majellakapel blijft een dankbare bron om de maandbrief mee te illustreren. Deze keer wat foto’s van 

diverse bloemen die zo hier en daar te vinden zijn. 

 

De komende maanden kunnen we elkaar op allerlei plaatsen treffen, doordat bv de zomerdiensten weer beginnen: 

iedere zondagochtend een dienst samen met de Doopsgezinden, Huiskamergemeente, Lutheranen, Remonstranten 

en wijzelf, steeds in een ander gebouw en één keer (op 3 juli) buiten! Kijkt u bij de informatie onder het kopje 

Komende diensten. De aanvang is steeds 10.30 uur. 

Daarnaast is er vier keer op een woensdagmiddag een gezellige en boeiende zomermiddag, die steeds om 14.30 uur 

begint, ook steeds in een ander gebouw. U vindt deze informatie 

onder het kopje Zomermiddagen. 

Het zijn allemaal momenten die bijdragen aan de onderlinge 

ontmoeting. 

 

Er is deze maand twee keer een speciale collecte gehouden:  

- in de kwartetdienst van 12 juni is € 104,50 opgehaald voor 

Stichting Hellabeem, 

- in de triodienst van 26 juni  € 104,15 voor de Voedselbank.  

 Veel dank voor alle gaven!  

  

    Marijke Katerberg-Muns 

 

In Memoriam Piet Pannekoek 

Op 2 juni is overleden Piet Pannekoek. Hij was vriend van onze afdeling en werd 90 jaar. 

Wij kennen hem vooral als partner van Stowie Dijkman met wie hij meer dan 50 jaar samen was. Van hem moesten 

wij zeven maanden geleden al afscheid nemen. 

Samen woonden zij in het Naarderbos totdat gezondheidsredenen aanleiding waren om in de zorgvolle omgeving 

van Care Residence Zonnestraal in Hilversum te gaan wonen. 

Piet was corrector bij een krant en kon zich nog altijd ergeren wanneer hij spelfouten tegenkwam. Daarnaast was hij 

creatief en schilderde verdienstelijk aquarellen met stillevens, vergezichten en de natuur. 

 

Net als boven de aankondiging van Stowie stond op de aankondigingskaart: Terug naar de Bron. Hij was zich ervan 

bewust dat wij een ‘puzzelstukje in een groter geheel’ zijn. 

Hij schreef: “De gedachte aan de eindigheid van dit aardse bestaan is niet bedreigend voor mij, het maakt mij niet 

droef of onrustig. Het is een zekerheid die ons allen te wachten staat.”  

 

Het afscheid vond plaats met een dienst in de  aula van Crematorium Den en Rust in Bilthoven. Moge Piet 

opgenomen zijn in Gods eeuwige vrede. 

    ds. Peter Korver 



Verschillen en ontmoeten 
 

Iedere zondag staat de Majellakapel open om elkaar te 

ontmoeten. Die gelegenheid bieden wij u als leden en vrienden. U 

bent vrij om wel of niet te komen. De een komt elke week, de 

ander een enkele keer en sommigen vrijwel nooit, al of niet 

verhinderd door bezigheden of beperkingen. Hoe bijzonder is dat 

eigenlijk dat er een plek is waar u iedere week welkom bent om 

met anderen stil te staan bij de dingen in het leven die er toe 

doen. Er is koffie gezet en er zijn mensen die het fijn vinden met u 

een gesprekje aan te gaan. 

Hoe bijzonder is het ook hoe verschillend we zijn. U komt in de Majellakapel niet alleen mensen tegen die net zo oud 

zijn als u, in dezelfde omstandigheden leven, dezelfde opvattingen hebben, een vergelijkbare opleiding of 

werkervaring hebben. Ook dat maakt de ontmoeting verruimend. 

Maar het meest opvallend is toch met hoe verschillende rugzakjes ieder van ons binnenkomt. Ieder draagt eigen 

ervaringen, zorgen, vreugdes met zich mee of maakt zich druk om heel andere dingen die er in de wereld gebeuren. 

Het viel mij op bij en na de dienst die ik onlangs leidde, die cirkelde rond het thema ‘Houden van mensen’.  
 

Het was die dag ook vaderdag. De een wàs vader (en grootvader) en het zou een heel gezellige middag en avond 

worden samen met alle nazaten. Een ander had nooit vader kunnen worden en dat schuurde best. En er was gemis 

vanwege al die vaders die er niet meer zijn.  

De beginnende zomer hield anderen bezig. Alle kansen weer om erop uit te trekken, op vakantie te gaan, de zon en 

nieuwe ervaringen op te zoeken. Maar ook mensen die deze zomer niet veel verder komen dan een eigen 

balkonnetje of een kleine wandeling.  

Er viel dankbaarheid te beluisteren over het slagen van een kleindochter voor haar VMBO-diploma. Zij was één van 

die 188.000 jonge mensen die een start kunnen maken met een eigen levenstraject, terwijl wij in een heel andere 

levensfase verkeren.  

Voor de een was de oorlog in Oekraïne of de klimaatcrisis ver weg, terwijl iemand anders de dag daarvoor in gesprek 

was geweest met een vluchteling die sinds twee weken in Nederland een onderkomen had gevonden. Die had 

verteld van andere vluchtelingen die de afgelopen week in de open lucht of op een stoel hadden moeten slapen, 

omdat er geen plek was in een opvangcentrum. Maar één tafeltje verder ging het over de ellende van een 

vliegvakantie die niet doorging voor een dochter terwijl zij er na een jaar hard werken en twee jaar corona zo naar 

had uitgekeken. 
 

En ik dacht aan die leden die niet bij ons waren. Omdat zij niet meer mobiel zijn, ziek zijn, hebben moeten verhuizen, 

of het moeilijk hebben en in een kleiner geworden wereld leven.  In hoeveel opzichten verschillen we van elkaar, hoe 

goed is het om elkaar te blijven ontmoeten. 

 

     ds. Peter Korver 

 

Grote Kerk Naarden 

Graag stel ik u op de hoogte van het feit dat ik een beroep heb gekregen van de Protestantse Gemeente Naarden om 

voor een jaar interim-predikant te worden in een aanstelling van 0,3 fte. Vanaf 1 september zal ik samen met ds. 

Lennart Heuvelman en ds. Marnix van der Sijs het predikantenteam vormen en voorgaan in de Grote Kerk en 

pastoraal werk verrichten. Het is een tijdelijke aanstelling. Gedurende het jaar zoekt de gemeente naar een nieuwe 

vaste voorganger. Aangezien ik zowel Naarden als de kerkelijke situatie in mijn woonplaats na zoveel jaar goed ken, 

is de verwachting dat ik kan bijdragen aan een stuk continuïteit en rust in een periode van overgang. Ik zal mijn werk 

daar combineren met het voorgangerschap van onze afdeling.    

 

     ds. Peter Korver 



 

Komende diensten: steeds een zomerdienst, samen met Doopsgezinden, Huiskamergemeente, Lutheranen en 

Remonstranten. Bij iedere dienst staat vermeld waar deze gehouden wordt. De diensten beginnen steeds om 

10.30 uur. 

 3 juli: een “hagepreek” met ds. Willy Metzger 

als voorganger. De dienst wordt gehouden bij de loods 

van de Olaf scoutinggroep aan de Lange Bedekteweg in 

Naarden, zie het kaartje hiernaast, waarop ook 

parkeermogelijkheden zijn aangegeven. Bij slecht weer 

kunnen we binnen zitten. Er zijn banken en stoeltjes, 

maar als u wilt kunt u een eigen klapstoeltje 

meenemen. Vanaf de parkeerplaats aan de 

Amsterdamsestraatweg (ten noorden van de loods) 

wordt een pendeldienst opgezet voor mensen die slecht 

ter been zijn, om bij De Loods te komen. 

Na afloop van de dienst is er koffie. 

Er wordt een collecte gehouden voor Oekraïne. De 

Doopsgezinde Gemeente heeft rechtstreeks contact 

met mensen in onder andere Zaporizhia. Deze stad ligt 

vlak bij de grens van het door Rusland gecontroleerde 

deel van Oekraïne. De collecte opbrengsten worden 

zonder tussenschakels direct overgemaakt aan de 

Oekraïners. 

 10 juli: zomerdienst in de Majellakapel. Namens 

de Doopsgezinden gaat ds. Annegreet van der Wijk 

voor, Nico Strubbe zorgt voor de muzikale begeleiding. 

 17 juli: zomerdienst in de Remonstrantse kerk. 

Ds. Peter Korver gaat voor namens onze eigen afdeling. 

 24 juli: zomerdienst in de Lutherse kerk. De 

Remonstranten hebben de voorganger uitgenodigd: ds. 

Edith Plantier. 

 31 juli: zomerdienst in de Doopsgezinde Kerk met ds. Tina Geels als voorganger, uitgenodigd door de 

Huiskamergemeente. 

 7 augustus: zomerdienst in de Majellakapel. Door de Lutheranen is ds. Perla Akerboom-Roelofs uitgenodigd 

als voorganger, Marcus van der Heide bespeelt het orgel. 

  

Koffiedienst met als opmerking: de mensen die “deurdienst” 

hebben zullen ook helpen bij de koffiedienst (graag zelf ruilen met 

anderen als je verhinderd bent):  

10 juli: Hanneke en Louis van Beek (035-69 48 030)  

7 augustus: Marja Teunissen (035-69 21 270) 

 

 

Zomermiddagen: 

Ook dit jaar worden er weer vier gezellige zomermiddagen 

gehouden, steeds op woensdagmiddag, van 14.30 tot 16.00 uur, 

samen met Doopsgezinden, Huiskamergemeente, Remonstranten 

en Lutheranen. Let u op de locatie, die wisselt per keer. Het 

programma is als volgt: 



 13  juli in de Lutherse kerk: Mateusz Jarmuzewski en Hanneke Poorta met als onderwerp: Neurobiologie en 

de ‘vrije wil’ – zijn we verantwoordelijk? 

Of we een vrij wil hebben is al eeuwen een discussie. Je keuzes en handelingen worden bepaald door fysieke, sociale 

en historische omstandigheden en misschien wel door toeval. Van onze hersenen begrijpen we steeds meer dat ons 

gedrag wordt beïnvloed door neurobiologische processen, ontwikkeld gedurende miljoenen jaren evolutie. 

De Christelijke traditie gaat uit van de vrije wil om keuzes te maken en verantwoordelijk te zijn voor die keuzes al is 

het maar het accepteren van Gods liefde, genade en trouw. 

De reden dat wij als mensen blijven nadenken over grote dilemma’s, zoals de klimaatcrisis, is uiteindelijk ook omdat 

we ons vrij en verantwoordelijk voelen voor wat we doen. Dit veronderstelt vrije wil in één of andere vorm en de 

overtuiging dat de verkozen handeling er toe doet in de toekomst. 

Wat gebeurt er als we de verschillende veronderstellingen over vrije wil plaatsen in de manier waarop organismen in 

het algemeen autonome beslissingen nemen. Wat kunnen we zeggen over de manier waarop zij hun waarnemingen 

en ervaringen gebruiken, die ook de basis vormen voor het menselijke leervermogen. Zo kunnen we zien dat de 

complexe processen in ons brein de ruimte bieden om bij te dragen aan onze eigen toekomst door het opbouwen 

van referentiekaders, deugden en onze levensinstellingen. 

 27  juli in de Doopsgezinde kerk: Karel van Dam spreekt over Verhalen uit het oude Egypte. 

De Egyptenaren hielden, net als andere volkeren, veel van verhalen. Gelukkig is een aantal daarvan in geschreven 

vorm bewaard gebleven, hoewel er natuurlijk een veel grotere schat aan mondeling doorgegeven verhalen was. Ons 

geluk is dat de Egyptenaren vroeg de schrijfkunst uitvonden en dat bovendien het gebruikte materiaal (papyrus) in 

de droge woestijnbodem goed geconserveerd is. 

Veel van die verhalen zijn spannend of informatief en vaak zit er ook een morele boodschap in vervat. Karel zal een 

paar van die geschiedenissen navertellen en daarbij ook wat achtergrond informatie geven. Daarbij blijkt dat veel 

elementen in allerlei latere teksten (waaronder de bijbel) terugkomen. 

 

In de volgende maandbrief komt meer informatie over: 

 10 augustus: in de Majella kapel, waar Elsa Aarsen-

Schiering spreekt over bekende en minder bekende Christelijke 

symbolen 

 24 augustus in de Remonstrantse kerk:  Reina Boelens 

en Ineke Meeuwis vertellen over de dichteres Emily Dickinson. 

 

Literatuurkring, dinsdag 20 september, 10.15 uur  

We bepreken die ochtend van Konstantin Paustovsky: Verhaal 

van een leven I. Verre jaren. 

Meer informatie volgt in de maandbrief van augustus. 

 

 Is nu alles weer gewoon? 

 

Toen in maart 2020 het coronavirus zijn intrede deed in ons land begon er een meerjarige periode waarin het 

gewone leven sterk werd aangetast. Strenge bepalingen, nodig om het aantal besmettingen te beperken, maakten 

allerlei bijeenkomsten òf onmogelijk, òf slechts mogelijk voor een heel beperkt aantal mensen. Verder moest men zo 

veel mogelijk het contact vermijden met mensen op straat, en in het openbaar vervoer en in winkels zo veel mogelijk 

beperken. Naast de regel anderhalve meter afstand te houden kwam er de verplichting een mondkapje te dragen. 

Ook werd geadviseerd, waar mogelijk, thuis te werken. 

Als snel gingen allerlei deskundigen denken over hoe het zou gaan na de pandemie. Er waren er die voorspelden dat 

het leven er anders zou uitzien dan vóór de coronacrisis. Thuiswerken zou, minstens voor een deel van de week, 

gewoon blijven. Ten aanzien van de economische gevolgen werden verschillende mogelijkheden overwogen. 

Sommigen verwachtten een snelle recessie, gevolgd door een snelle terugkeer naar een gezonde economie. Anderen 



filosofeerden over een langdurig proces van herstel. Bij al deze overwegingen ging het steeds om de vraag hoe de 

crisis zou verlopen.  

Op dit moment is er nog steeds sprake van besmettingen, maar de variant van het virus die nu heerst lijkt mensen 

minder ziek te maken. Ook schijnt het aantal besmettingen acceptabel. Het is nu te hopen dat de verwachte opleving 

van het virus in het najaar niet opnieuw zal leiden tot lockdowns. Men heeft inmiddels wel meer oog voor de niet-

medische gevolgen van strenge lockdowns.  

Inmiddels zijn nu de coronamaatregelen opgeheven en lijkt het leven weer gewoon. Opmerkelijk is dat er al weer 

sprake is van drukke wegen. Dat wordt toegeschreven aan de opheffing van de belemmerende maatregelen èn het 

feit dat het thuiswerken weer is omgezet in werken buitenshuis.  

Twee dingen lijken mij vooral van betekenis:   

Mensen kunnen weer normaal met elkaar omgaan. Men hoeft de medemens niet meer te zien als een gevaarlijk, 

besmettelijk wezen. Wij mensen zijn sociale wezens en hebben behoefte aan een normaal onderling verkeer. Op dit 

punt is het leven gelukkig weer gewoon te noemen. 

Een tweede punt is, dat allerlei activiteiten weer gewoon kunnen plaatsvinden. Dat geldt o.a. voor religieuze 

groeperingen. Voor wie nog aan hun activiteiten kan deelnemen is het een zegen dat die weer gewoon kunnen 

worden uitgevoerd. Ook hier is weer een normaal menselijk contact mogelijk. 

Dit alles stemt tot tevredenheid. We hopen vurig dat dit zo zal blijven. De maandelijkse nieuwsbrief, naast 

Verbinding, is al een paar jaar “gewoon”. Ik denk dat ook hierdoor de band met onze afdeling wordt onderhouden. 

Als “ongewoon” middel hiertoe bedacht in 2020, werkt de nieuwsbrief nog gewoon door. Zelf vind ik het een 

genoegen hieraan mee te mogen werken, zeker nu het aantal eigen religieuze samenkomsten op de zondagmorgen 

geringer is geworden. 

 

  dr. Rob Nepveu  

 

Vanuit de Doopsgezinde gemeente kwam het verzoek om het volgende bericht te verspreiden, wat we graag doen: 

 

Gezocht: taalmaatjes  
 
We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om Nederlands te oefenen 

met Oekraïense vrouwen op de donderdagochtend na de zomervakantie. 

Op dinsdag geeft Susanne Bottenheft Nederlandse les aan Oekraïense vrouwen 

in buurtcentrum ‘Groene Ruiter’. Maar uiteindelijk leer je een taal door samen 

te oefenen. Op de donderdagochtend willen we nu aanbieden om te oefenen. 

Aan de hand van taalbladen ga je met een groepje Oekraïense vrouwen aan de 

slag. De meesten van hen hebben al een basis van 20 Nederlandse lessen.  

Zou je het leuk vinden om hierbij te ondersteunen? Laat het weten! 

 

Dus: 

Wat: Nederlands oefenen 

Waar: In de Doopsgezinde kerk, Wladimirlaan 10 

Wanneer: Donderdagochtend 10:30-12:00 uur 

Geef je op bij: ds.annegreet@gmail.com 

Voor meer informatie bel met: ds. Annegreet 06 14735573 

 

We zien jullie reactie met enthousiasme tegemoet! We hopen van start te gaan op 

donderdag 1 september. Op 25 augustus houden we een 

kennismakingsbijeenkomst met de vrijwilligers.  

 

   Hartelijke groeten, Susanne en ds. Annegreet 

 


