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Positief nieuws, 

hoe moeilijk is dat, om tussen al het negatieve in toch ook het positieve te zien. Ds. Peter Korver heeft een 

tijdje terug een oproep gedaan om positief nieuws te zien en te 

melden en dr. Rob Nepveu haakt daarop in met een positief 

verhaaltje over een kauw in zijn tuin (zie verderop in deze 

nieuwsbrief).  

Vanmiddag liep ik naar buiten en ik zag sneeuwklokjes in knop in 

onze tuin. En er schoot mij zo maar een stukje van een oud vers 

te binnen: ‘Die winter is verganghen‘.  Ja, ik weet het, de 

volgende regel luidt “ic sie des meien schijn” en dat duurt nog 

wel even, maar toch: “ic sie die bloemkens hanghen, des is mijn 

hert verblijt.” 

Is het zo eenvoudig? Kijk om je heen en zie wat mooi is, zonder je ogen te sluiten voor wat niet mooi is, 

maar dat niet de overhand laten krijgen? Blij zijn ook met mooie ontmoetingen, mooie diensten, ook in de 

afgelopen maand weer. Misschien bent u niet altijd in de gelegenheid om de diensten bij te wonen, als 

gevolg van ziekte, of door het winterse weer, maar gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden om met 

elkaar in contact te komen, waarbij ik bv denk aan de aandachtsgroep, die ook actief is. 

 

Ja, om je heen kijken en zien wat mooi is: spreekt dat ook uit dat mooie vers van Huub Oosterhuis, dat u 

ook in het liedboek kunt vinden (lied 925)? Het luidt: 

 Wek mijn zachtheid weer. 

 Geef mij terug de ogen van een kind. 

 Dat ik zie wat is,  

 En mij toevertrouw, 

` En het licht niet haat. 

Ten slotte nog een mededeling over de collectes voor speciale doelen, dat gebeurde in januari twee keer bij 

een triodienst: 

- op 14 januari werd gecollecteerd voor het Nederlands Albert Schweitzer fonds, opbrengst € 74,- 

- op 28 januari voor Stichting Viore, opbrengst € 48,90. 

Alle gevers heel hartelijk dank! 

 

     Marijke Katerberg-Muns  

 

 
 
 
 
 



Waarom zijn wij hier? Om lief te hebben… 
 
Zoekt u een boek dat bemoedigend, troostend en inspirerend is? Dan kan ik u in overweging geven op zoek 
te gaan naar De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy. Het is een moderne fabel voor 
jong en oud. Het verhaal is een queeste, een zoektocht.  
 

Het verhaal op zich is erg eenvoudig. Een jongen reist door de 
wildernis, op zoek naar een ‘thuis’. Onderweg sluit hij vriendschap 
met een mol, een vos en een paard. De jongen is eenzaam, hij voelt 
zich verloren en zit vol vragen. Hij zegt: Ik ben de weg kwijt. Ze 
voeren mooie gesprekken over van alles. Ze ontdekken dat 
iedereen soms pijn heeft, bang is of verdrietig, maar dat het helpt 
als je dat samen bent. Een van de dieren vraagt hem: Waar droom 
jij van? Een thuis, zei de jongen. O, hoe is het daar? Dat weet ik niet. 
Ik weet het niet zeker. Maar ik weet wel dat ik een thuis nodig heb. 
Thuis is niet altijd een plek, hè? 
 
Gaat het niet om de zoektocht, de levensreis die wij allemaal 
maken, een reis waarop je vrienden nodig hebt, waar je zoekt naar 

iemand of mensen bij wie je thuis zult zijn, bij wie je liefde vindt en jezelf mag zijn.     
 
Wat het boek zo bijzonder maakt, zijn de eenvoudige levenswijsheden die je aan het denken zetten en je 
kunnen raken als je 12 jaar bent, maar ook als je de 70 gepasseerd bent.  
Enkele opmerkingen die gemaakt worden door de jongen en zijn vrienden: 
  
Je bent de weg kwijt? ‘Ik denk dat iedereen alleen maar probeert om thuis  te komen’, zei de mol.  
  
‘Wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd?’ vroeg de jongen. ‘Help’, antwoordde het paard. Om hulp 
vragen is niet hetzelfde als opgeven, zei het paard. Het betekent dat je weigert op te geven.  
  
Als je de macht lijkt te verliezen over grote dingen… … focus dan op wat dichtbij is. En waar je van houdt, 
zei het paard. Een van onze grootste vrijheden is hoe we op dingen reageren. 
  
Soms hoor je een stem die vertelt dat je niks waard bent, dat het hopeloos is…  … maar dit heb ik ontdekt: 
er wordt van jou gehouden, en je doet ertoe en jij verrijkt deze wereld zoals niemand anders dat kan, dus 
houdt vol. 
  
Wat wil je worden als je groot bent, vroeg de mol. ‘Lief’ zei de jongen. ‘Mmm.’ Zei de mol. Er gaat niets 
boven lief zijn. Stilletjes overstijgt dat alles.  
Waarom zijn wij hier? Om lief te hebben… en lief gevonden te worden. 
  
Het leven is moeilijk, 
Maar er wordt van jou gehouden. 
Denk er altijd aan dat jij ertoe doet, en dat jij aan deze wereld iets toevoegt, wat niemand anders heeft. 
 
De Nederlandse editie is een prachtige vertaling van Arthur Japin. Een moderne klassieker die je kijk op het 
leven op een positieve manier kan bijsturen. Een filosofieboek dat je nu eens niet helemaal naar je hoofd  
brengt, maar naar je hart. Een boek om met je kinderen of kleinkinderen door te nemen en met ze te 
praten over dat wat er toe doet in het leven. 
 
    Peter Korver 
 

 
 



Klimaatwake 

Onlangs vroeg onze dochter ons of wij naar de maandelijkse “klimaatwake” wilden gaan. Zij was die avond 

verhinderd, al had ze erg graag erbij aanwezig willen zijn. Ze is actief betrokken bij groeperingen die zich 

zorgen maken over het klimaat, al plakt ze zich niet vast aan de straat. 

Beiden wilden we dat wel eens meemaken, temeer daar ik ook in een overdenking een brief aan de lieve 

aarde had geschreven. We gingen derhalve samen naar de maandelijkse klimaatwake in de Dominicuskerk 

in Amsterdam. Het was een avond met een enigszins spirituele aard, zoals een paar korte meditaties met 

op de achtergrond zachte pianomuziek. 

Deze avond vertelde de filosoof Joke Hermsen ons iets over Hannah Arendt en theatermaker Julika Marijn 

vertelde over Etty Hillesum. Twee vrouwen die ondanks de omstandigheden (beiden joods) elk op de eigen 

wijze hebben laten zien door te willen gaan. 

Wat mij vooral trof deze avond was dat een groep mensen allemaal door de gietende regen toch naar de 

kerk waren gekomen. Nat en koud hadden we het, maar de vriendschap en het gezamenlijke doel voerden 

de boventoon. Er was ook een sterke behoefte om -  ieder op de eigen wijze - bij te dragen aan een beter 

klimaat. Jongeren, ouders en grootouders vonden elkaar in dat gezamenlijke doel. Ik vond dat prachtig om 

te zien.  

Tot slot zongen we, begeleid door een koortje, Wij zullen doorgaan, dat we allemaal wel kennen van 

Ramses Shaffy. Vol goede moed ging elk weer op weg.  

 

Joke Werner 

 

Komende diensten (in de Majellakapel, tenzij iets anders bij de dienst vermeld):  

 4 februari: jaarlijkse oecumenische Minikerkendag-viering, dit keer in de Grote Kerk in Naarden. 

Vier voorgangers werken aan deze viering mee: Pastoor Carlos Fabril (Rooms Katholieke Parochie Naarden- 

Bussum), Ds. Peter Korver (Protestantse Gemeente Naarden), Ds. Saskia van Meggelen (Wilhelminakerk 

PKN Bussum), Ds. Annegreet van der Wijk (Doopsgezinde gemeente 

Bussum-Naarden). In de maandbrief van januari vindt u uitgebreide 

informatie over deze viering. Hier alleen nog: de dienst begint om 11.00 

uur, maar vanaf 10.30 is er koffie. Na afloop van de dienst is er geen koffie, 

omdat de Grote Kerk gereed moet worden gemaakt voor een bijeenkomst 

’s middags.  

 11 februari: een gezamenlijke dienst met de Huiskamergemeente 

en de Remonstranten, in de Remonstrantse kerk, waar namens ons ds 

Peter Korver voorgaat. Het thema is: ‘De regenboog als teken van Gods 

verbond met alle levende wezens op aarde’, ontleend aan het verhaal van 

Genesis 9 : 8-17. 

 18 februari: een bezinningsbijeenkomst, waar dr. Rob Nepveu 

spreekt over hoop. 

 25 februari: een gezamenlijke dienst met de Huiskamergemeente en de Doopsgezinden, in de 

Doopsgezinde kerk, waarvoor wij ds. Tina Geels hebben uitgenodigd. Het thema is: Als de wijn op is … , 

over de bruiloft in Kana (Johannes 2: 1-11).  

Tussen het grote verhaal van toenemende schaarste en spanningen in de wereld, naast ons kleine verhaal 

van eigen geluk en gemis, weeft het verhaal van de bruiloft in Kana een derde weg. Een leven in verbinding 

met elkaar, waar we gaan ontdekken hoe de Ene ons als de allerbeste wijn aan elkaar geschonken heeft. 

 

Koffiedienst (graag zelf ruilen met anderen als je verhinderd bent):  

18 febr.  Hanneke en Louis van Beek (035-69 48 030) 



Autodienst 

Soms is het lastig om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u graag opgehaald worden. 

Neemt u in dat geval even contact op met Reina Boelens (tel. 035 – 69 22 947) of Ineke Meeuwis (tel. 06 

506 288 29), dan proberen zij iets voor u te regelen 

 

Literatuurkring  

Op woensdag 28 februari om 14.30 uur  komen we bij elkaar in de koffiekamer van de Majellakapel . 

Het te bespreken boek wordt per e-mail bekend gemaakt aan de deelnemers van de kring. Als u daar 

gewoonlijk niet bij bent, maar wel op de hoogte gehouden wilt worden, stuurt u dan even een mailtje naar 

ds. Peter Korver (pjckorver@gmail.com) 

 

CCIV-lezing 

Op donderdag 8 februari, om 20.00 uur, spreekt Wim Dooge in de Tindalvilla, Nieuwe 's-Gravelandseweg 21 
in Bussum, over het onderwerp Nieuwe belangstelling voor de filosofie van Hannah Arendt. 
Toegang € 10,-. Reserveren is noodzakelijk en kan via de website van de CCIV: www.cciv.nl  

Op deze website vindt u ook verdere informatie. 

 

“Mankie”, de kauw 

We zijn alweer bij de tweede maand van het nieuwe jaar beland. En nog steeds leveren de media slecht 

nieuws vanuit de hele wereld. Het is de taak van de journalistiek nieuws te verzamelen, bekend te maken 

en te analyseren. En helaas komt daarbij het slechte nieuws meer dan het goede ter sprake. Maar dat 

betekent niet dat er geen goed nieuws zou bestaan. Peter Korver had gelijk met zijn oproep te zoeken naar 

positieve berichtten.  Immers, het doet een mens goed van een positief bericht kennis te nemen. Die 

berichten laten zich vaak vlakbij waarnemen. Ik noem vandaag het simpele verhaal over “Mankie” de kauw. 

Wij hebben een grote achtertuin en strooien daar regelmatig voer voor de vogels en voor de egels, voor 

zover die niet slapen. Dagelijks komen er allerlei vogels op af, zoals kauwen, mussen, eksters, turkse tortels 

en gewone duiven. In het voorjaar zijn weer heel wat vogels uit hun ei gekropen. Bij de kauwen zat  er één 

met een lam pootje. Je hoopt dan dat zo’n dier het redt. En, inderdaad, hij of zij weet zich uitstekend te 

handhaven. Het dier weet zich te behelpen met één goede poot en het andere, lamme pootje. Hij of zij 

weet goed te staan, maar ook handig, vooruit en achteruit, en naar links en naar rechts te springen. Het 

leuke is, dat het dier of met een hele groep komt eten, of vergezeld van één of twee andere kauwen. 

Misschien zijn het nestgenoten. Ze lijken op te treden als beveiligers van “Mankie”. We kijken altijd of 

“Mankie” er bij is, als er kauwen komen eten. Gelukkig is dat het geval en dat stemt tot tevredenheid. Fijn, 

dat dit dier het redt.  

Zo’n eenvoudig positief bericht doet een mens goed en is het vertellen waard. 

Misschien kent u ook zo’n simpel, maar opgewekt verhaal, dat het vertellen in onze maandbrief waard is. 

 

    dr. Rob Nepveu 

 


