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Wat hebben we wat het weer betreft een prachtige maand achter de 

rug. Heeft u ook zo genoten van alles wat weer begint te bloeien?  

De foto rechts is bij de Majellakapel genomen. 

Belangrijk, in de afgelopen maand, was de ledenvergadering. Voor het 

eerst hielden we die op een zondag, na de dienst. De aanwezigen waren 

over het algemeen tevreden met dit tijdstip. Verderop leest u een korte 

impressie over deze vergadering. Notulen verschijnen uiteraard in een 

later stadium. Hier vast een tekst van Kahlil Gibran (Libanese dichter, 

begin 20e eeuw), waarmee het openingswoord besloten werd: 

In de diepten van je hoop en verlangen sluimert de stille kennis van wat 

er verder is. 

En als zaden die dromen onder de sneeuw, droomt je hart van het voorjaar. 

Vertrouw die dromen, want daarin ligt de poort naar de eeuwigheid verborgen. 

Op zondag 9 maart is tijdens een triodienst gecollecteerd voor Vluchtelingenwerk Nederland. We kunnen € 116,- 

overmaken naar deze stichting. Met dank aan ieder die daaraan heeft bijgedragen.  

 

    Marijke Katerberg-Muns   

 

Komende diensten (in de Majellakapel, tenzij iets anders bij de dienst vermeld):  

 6 april: Cathrien Roolvink gaat voor en Marcus van der Heide zorgt voor de muzikale begeleiding. Het thema 

is: Troost in de 40-dagentijd. 

 13 april: het is Palmpasen en we hebben een triodienst in de Doopsgezinde Kerk. Ds. Peter Korver gaat voor. 

Met Palmpasen komt Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenrijden. Bescheidener kan het niet. Hoe is het mogelijk 

dat het volk in hem een ‘koning’ ziet die hen komt bevrijden? Het contrast met de werkelijke machthebbers van zijn 

tijd kan haast niet groter zijn, maar ook niet met de wereldleiders van nu… Wat maakt iemand tot een leider, tot een 

mens met gezag? Dat is de vraag die in deze triodienst centraal staat. Wilt u meedoen in de voorbereiding? Graag! 

Meldt u zich bij pjckorver@gmail.com .  

 17 / 18 april: Witte Donderdag en Goede Vrijdag: vorig jaar is op de ledenvergadering afgesproken, dat onze 

afdeling niet meer meedoet met de triodiensten op deze avonden. Uiteraard bent u van harte welkom als u mee zou 

willen doen met de diensten die in de Doopsgezinde kerk (samen met de Huiskamergemeente) gehouden worden. 

 20 april: Pasen vieren we in de Majellakapel, samen met de Doopsgezinden en de Huiskamergemeente. 

Annemike van der Meiden gaat voor en Marcus van der Heide zorgt voor de muzikale begeleiding. De 

Paasoverdenking van Annemike staat in het teken van lied 904 van de dichter Paul Gerhardt: Befiehl Du deine Wege, 

Beveel gerust uw wegen. Het is ook terug te vinden in de Matteüs Passion van Bach. Wie te maken krijgt met 

levenspijn en de onontkoombaarheid van lijden kan worden gesterkt door die woorden. Het gaat om loslaten en 

overgeven en ook om de bemoediging: wat je ook overkomt, je zult een weg vinden. 

 27 april: een bezinningsbijeenkomst met dr. Rob Nepveu als spreker. Het thema vanmorgen is:  Alles wordt 

anders, ook voor ons vrijzinnigen. 
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Koffiedienst (graag zelf ruilen met anderen als je verhinderd bent):  

6 april  Reina Boelens (035-69 22 947) en Nelleke Lampen (06 511 07 291) 

20 april  Ineke Meeuwis (035-52 62 135) en Nel van Gooswilligen (035-69 48 403) 

27 april  Nel van Gooswilligen (035-69 48 403) 

 

Autodienst: Soms is het lastig om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u graag opgehaald worden. 

Neemt u in dat geval even contact op met Reina Boelens (tel. 035 – 69 22 947) of Ineke Meeuwis (tel. 06 506 288 

29), dan proberen zij iets voor u te regelen. 

 

Korte impressie ledenvergadering 

Het was een prachtig zonnige zondag, wat mooi aansloot bij de dienst 

die door ds. Peter Korver geleid werd: een van de liederen, die te 

horen waren, was een lied van Herman van Veen, waarin de ellende in 

de wereld gesteld werd tegenover de zon die toch altijd schijnt. 

Na de dienst was er koffie, soep en broodjes en om ongeveer 13.15 

begon de ledenvergadering. 

Zoals gebruikelijk begonnen we met het herdenken van de leden en 

vrienden die overleden zijn na de laatst gehouden algemene 

ledenvergadering. Dit jaar waren dat Girma Adea, Gerda Bos en Nely 

Hofman. 

In het openingswoord van de voorzitter werden zorgen besproken: zorgen over de toestand in de wereld, maar ook 

zorgen over onze kleiner wordende gemeenschap. Maar ook blijdschap, om de goede sfeer, die er bij ons heerst en 

over de plek die we bieden met ruimte voor elkaar, waar we verhalen kunnen delen en elkaar kunnen ondersteunen 

(zie het jaarverslag van Jan Vos). 

Na het openingswoord werden de notulen van de ledenvergadering van vorig jaar en de diverse jaarverslagen 

(secretaris, voorganger, pastoraal medewerkster, bouwcommissie en tuinploeg) besproken. Waarbij uiteraard de 

“harde werkers” uitgebreid bedankt werden voor hun arbeid! Reina Boelens kreeg bloemen, omdat zij dit jaar 25 

jaar in het bestuur zit. Peter Korver had een boek voor het bestuur, Liberaal christendom, geschreven door diverse 

auteurs. We zullen dat binnen  het bestuur laten rouleren. Mogelijk kan het uitmonden in een gespreksochtend.  

Uiteraard is het onderwerp “financiën” altijd een belangrijk onderdeel van de vergadering. De kascommissie heeft de 

boekhouding steekproefsgewijs gecontroleerd en was tevreden. Huib Hockers gaf een toelichting bij de jaarcijfers en 

beantwoordde vragen. 

Op de balans staat het “sociaal fonds” opgenomen. Onder andere vanuit de “kerstlijst” wordt in dit fonds geld 

gestort. Net als vorig jaar gebeurd is zullen we ook dit jaar vanuit dat fonds iets kunnen overmaken naar diverse 

goede doelen  

Bij het agendapunt ‘samenwerking’ werd ook de situatie binnen de landelijke vereniging, Vrijzinnigen Nederland 

(waar wij deel van uitmaken) besproken. Niet alleen wij hebben te maken met een krimpend ledental, ook landelijk 

hebben veel afdelingen daar last van. Vrijzinnigen Nederland is bezig met  een onderzoek: hoe kunnen we de 

toekomst van het vrijzinnig gedachtegoed veilig stellen en hoe kunnen we nieuwe vormen vinden. In het boekje Zin 

in de Samenleving wordt daarover verteld. Ook hiermee gaan we in het bestuur verder en zullen we onderzoeken 

wat voor onze afdeling haalbaar en zinvol is. 

De vergadering werd besloten met een paar regels van Stef Bos: 

 “Gooi de ramen open 

 Laat de wereld binnen 

 De winter geeft zich over 

 De lente kan beginnen" 

 

 

 



Literatuurkring 

Op woensdag 9 april, om 14.30 uur (in de koffiekamer van de Majellakapel) bespreken we 

het boek Oorlogsparadijs  van Nico Dros. 

In 1942 begint een jonge arts zijn werk in het noodhospitaal van Texel. De ondergrondse 

heeft hem een vervalst persoonsbewijs gegeven, nadat hij bij verstek ter dood is 

veroordeeld. Het eiland ontpopt zich voor hem tot een klein paradijs. Hij wordt verliefd en 

hij raakt vertrouwd met de kunst van de chirurgie.  

In april 1945 breekt er een opstand uit onder de Georgische soldaten die op het eiland zijn 

gestationeerd.  

Vele jaren later krijgt de arts een brief van een Texelse vrouw, die hem naar het eiland doet 

terugkeren.  

Het is onvermijdelijk de gebeurtenissen van voorjaar '45 onder ogen te komen. Hij weet niet welke herinneringen 

meer pijn doen: de gruwelijkste of juist de mooiste. 

 

U bent welkom om mee te praten! 

 

Vrij-kunst-zinnig 
Een dagje uit in de buurt! 

14 kunstenaars onder één dak! 

 

Zaterdag 5 april is er in de Majellakapel  van 11-16 uur een exclusieve, 

eendaagse,  tentoonstelling, waarbij u diverse vormen  

kunt bezichtigen. Kunstenaars kunnen u vertellen over hun werk. 

In de middag zijn er twee  intermezzo’s: 

- 13.15 – 13.35 uur: Trio OVP (piano, cello, dwarsfluit) 

- 14.40 – 15.00 uur: tango demonstratie 

De toegang is gratis!  

Wij organiseren  deze expositie om het onderhoud van de tuin en het gebouw te kunnen bekostigen. Vrijwillige 

donaties zijn dan ook van harte welkom! 

 

Op ons zonnige terras kunt u terecht voor een hapje en een drankje. 

 

Het is fijn als u belangstellende vrienden en kennissen ook op dit evenement wilt attenderen! 

 

CCIV-lezingen:  

Op dinsdag 8 april, om 20.00 uur, spreekt John Haanen in het Apostolisch Genootschap, Meulenwiekenlaan 49  in 

Bussum over Immuuntherapie, nieuwe methodes in de oncologie 

Op woensdag 30 april, om 20.00 uur, spreekt Jaïr Stranders in de Majellakapel over Bruggen bouwen in een tijd van 

polarisatie. 

Toegang steeds € 10,-. Reserveren via de website van de CCIV: www.cciv.nl, waar u ook verdere informatie vindt. 

 

Moeten en behoren 

De twee werkwoorden hierboven duiden een vorm van moeten aan. Zij verschillen duidelijk van elkaar. In één zin 

kan dat worden verduidelijkt: ik moet een bepaalde trein halen, want ik behoor op tijd ergens te zijn.  

Je kunt je in het leven soms de vraag stellen: wat behoor ik te doen? Meestal hoeven we ons dat niet af te vragen, 

want we weten dat al.  

Het was, en is wellicht nog, zo, dat men een kind voorhield dat het bij een bepaalde goede daad een prettig gevoel in 

zijn/haar hart zou voelen. In de Roomse kerkleer heeft men een verdienstenleer ontwikkeld. Tevens ontwierp men 

http://www.cciv.nl/


een leer over wat een mens zou overkomen na diens dood. Er zouden twee opties zijn: een eeuwig verblijf in de 

hemel, of een eeuwig verkeren in de hel. Maar men bedacht ook nog een tijdelijk verblijf in het vagevuur. Daar 

moest men tijdelijk verblijven om resterende schuld te boeten. Maar via zogenaamde aflaten kan men schuld 

afbetalen. Men kan ook aflaten schenken aan overledenen. Het zijn goede daden die de mens kan aanwenden als 

verdiensten om de toestand na zijn dood gunstig te laten zijn. Het Protestantisme heeft de verdienstenleer altijd 

verworpen.  

Het was de grote filosoof I. Kant (1724 – 1804) die onder andere een studie heeft gewijd aan de “praktische rede”, 

dat is het redelijk denken in ethisch verband. Kant zag in dat de genoemde vormen van goed handelen van een 

onjuist criterium uitgaan, namelijk van persoonlijk belang. Kant zocht een objectief criterium. Zo kwam hij tot de 

volgende zin: Handel zo, dat de stelregel voor je wil altijd als principe voor een algemene wetgeving zou kunnen 

gelden. In eenvoudige woorden: Je moet altijd zo handelen, als een ieder zou behoren te doen in de gegeven situatie.  

Kritiek dat situaties altijd verschillen, doet niets af aan het theoretisch objectief criterium voor goed handelen, dat 

hier wordt bedoeld.  

Kant kwam zo ook bij het begrip plicht, voor hem een heilige naam. Men spreekt vaak over rechten en plichten, die 

gelden voor mensen. Plicht is heel belangrijk in het kader van dienstbaarheid. En dienstbaarheid is heel essentieel 

voor een goed functionerende samenleving. Bovendien is dienstbaarheid van grote betekenis voor zingeving aan het 

leven. 

Wie dienstbaar is voor anderen betekent iets voor hen. Dat is dan een zinvol handelen voor anderen èn voor jezelf. 

 

    dr. Rob Nepveu 

 

Het volgende stuk ontvingen wij van onze buren in de Iepenlaan. We nemen het graag op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samen eten in de Majellakapel 

Als bewoner van de Iepenlaan dacht ik regelmatig: hoeveel buren eten vanavond alleen? Ook merkte ik dat veel 

bewoners uit de buurt elkaar niet of nauwelijks spreken.  

Hoe leuk zou het zijn om op regelmatige basis een eenvoudige, betaalbare maaltijd te verzorgen voor 

buurtbewoners. Want samen eten verbindt! 

 

Tijdens de voorbereidingen van ons huwelijk in de Majellakapel en bij bezoeken aan de jaarlijkse bazar was ik wel 

eens in de keuken en aangrenzende ruimte geweest.  

Dat zou een goede plek zijn voor een Buurttafel!  

Ik benaderde Jan Vos, die direct enthousiast was en het met het bestuur besprak. De kerk wil graag een rol vervullen 

als ‘huiskamer van de buurt.’ We waren welkom!  

 

 



Buren koken voor buren 

Daarna nam ik contact op met wat buurvrouwen en vroeg of ze samen met mij een keer per maand wilden koken. Ze 

waren direct enthousiast. We bespraken hoe de Buurttafel eruit zou gaan zien (een 3-gangendiner, maximaal 20 

deelnemers, 1 keer per maand) en maakten en verspreidden een folder. De aanmeldingen en enthousiaste reacties 

druppelden direct binnen. 

 

Oefendiner  

We besloten om begin april een oefendiner te organiseren voor onze eigen buren. Omdat we ook wat 

aanloopkosten hebben (zoals het printen van de folder), noemen we dit een Fundraisingdiner. We vragen de eerste 

keer wat meer voor het eten.  

Het menu is bedacht, de taken verdeeld, buurvrouw Mieke heeft prachtige schorten voor ons genaaid, de borden en 

bestek zijn geteld en tafelkleden en servetten gestreken. We zijn er klaar voor! 

 

Welkom! 

Op 17 april is de eerste reguliere Buurttafel. En op 22 mei de tweede. Natuurlijk zijn de leden ook van harte welkom 

om aan te schuiven!  

 

Inloop vanaf 17.15 uur, het voorgerecht serveren we rond 18 uur  

Kosten: € 15 voor 3 gangen-diner (dranken apart) 

U kunt na afloop pinnen. 

Schuift u gezellig aan? Laat het ons weten via een mail naar buurttafelmajellakapel@gmail.com of een appje of sms-

je naar: 06-54660623. 

Graag met de volgende informatie:  

 Op welke dag(en) wilt u mee eten? 

 Uw naam, adres en telefoonnummer 

 Met hoeveel personen u komt 

 Of u wel/niet vegetarisch eet 

Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 1 week voor de Buurttafel. Wij hebben plek voor 20 buren. Bij teveel 

aanmeldingen loten we. Wordt u uitgeloot? Dat bellen wij u. U kunt zich tot 3 dagen tevoren afmelden. Daarna 

hebben we de boodschappen gedaan en kosten gemaakt. U moet dan wel betalen. 

  

      Natasha Koning 

 

 

 

 

 We wensen u mooie  

 Paasdagen toe! 
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