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Maandbrief, mei 2025 

 

De afgelopen maand gaf weer veel bijzondere momenten om op terug te kijken. Ik noem er hier een paar: 

- het evenement Vrij-kunst-zinnig waar veel  moois te beleven was. Aan het eind van deze maandbrief vindt u een 

indruk met foto’s, maar hier vast een groot compliment aan Reina Geuzebroek 

voor de manier waarop zij een en ander georganiseerd heeft! 

Overigens, behalve dat het een bijzondere dag was, die ook  veel gezellige 

momenten opleverde, was er ook een financiële opbrengst, van € 438,60. 

- op 13 april vierden we Palmpasen in de Doopsgezinde kerk. Hiernaast ziet u een 

foto. 

- op 20 april vierden we Pasen, in een triodienst, met Annemike van der Meiden 

als voorganger. Een mooie dienst, met veel stof tot nadenken, maar ook veel 

humor, zoals we Annemike kennen. 

Er is deze ochtend gecollecteerd voor Save the Children, met een opbrengst van 

€ 190,75. Dank aan ieder die daaraan heeft bijgedragen! 

- natuurlijk was er Koningsdag op 26 april. 

Ook de komende maand zijn er bijzondere momenten, zoals de herdenking op  

4 mei en het bevrijdingsfeest op 5 mei. 

- op 17 mei is er in de Majellakapel een benefietconcert waarvan de opbrengst o.a. naar Kinderen in Nood gaat. Wij 

ondersteunen dat initiatief graag door ook een collecte voor dat doel te bestemmen en een bijdrage over te maken 

uit ons Sociaal Fonds. 

Zo vindt u in deze maandbrief meerdere bijeenkomsten aangekondigd, niet alleen voor de maand mei, maar ook 

vast voor daarna. 

 

    Marijke Katerberg-Muns   

 

Komende diensten (in de Majellakapel, tenzij iets anders bij de dienst vermeld):  

 4 mei: deze dienst, geleid door ds. Peter Korver, zal in het teken staan van het begrip ‘bevrijding’, natuurlijk 

niet vreemd nu we aan de vooravond staan van het gedenken van 80 jaar bevrijding. Heeft de jaarlijkse herdenking 

nu wel zijn zin gehad nu nog maar weinig mensen er actieve herinneringen aan hebben? Of werken de 

gebeurtenissen van toen nog volop door bij de 2e en 3e generatie? Maken de actuele ontwikkelingen in de wereld 

juist aandacht voor de periode 1939-1949 weer actueel? Marcus van der Heide voert samen met twee 

cellisten  tijdens de dienst het Requiem van de Boheemse componist David Popper uit 1891 uit en zal ook verder 

voor de muzikale begeleiding zorgen. 

 11 mei: een gezamenlijke dienst met Huiskamergemeente en Remonstranten in ons eigen gebouw. 

Voorganger is de Remonstrantse predikant ds. Joost Röselaers. Nico Strubbe zorgt voor de muzikale begeleiding.  

 18 mei: Irene Hörst gaat voor en Marcus van der Heide zorgt voor de muzikale begeleiding.  

 25 mei: een triodienst, samen met de Doopsgezinden en de Huiskamergemeente, in ons eigen gebouw. Op 

uitnodiging van de Doopsgezinden zal ds. Yko van der Goot voorgaan. Muzikale medewerking wordt verleend door 

Nico Strubbe. In deze maand van gedenken heeft Ds. Yko van der Goot gekozen voor het thema: 'Vergeet niet dat wij 

mensen zijn', naar aanleiding van Psalm 9. 

 

 

 

http://www.majellakapel.nl/


Koffiedienst (graag zelf ruilen met anderen als je verhinderd bent):  

4 mei  Nel van Gooswilligen (035-69 48 403) en Nelleke Lampen (06 511 07 291) 

11 mei   Hanneke en Louis van Beek (035-69 48 030) 

18 mei  Ineke Meeuwis (035-52 62 135) en Reina Boelens (035-69 22 947) 

25 mei  Hanneke en Louis van Beek (035-69 48 030) 

 

Autodienst: Soms is het lastig om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u graag opgehaald worden. 

Neemt u in dat geval even contact op met Reina Boelens (tel. 035 – 69 22 947) of Ineke Meeuwis (tel. 06 506 288 

29), dan proberen zij iets voor u te regelen. 

 

Kerkasiel 

Onlangs was ik bij een oude studievriendin op bezoek. Ons gesprek ging via onze privé- en onze werkgebeurtenissen 

naar de toestand in de wereld. Zo kwamen we ook op het kerkasiel in Kampen ten behoeve van de familie 

Babayants. 24/7 vinden er kerkdiensten plaats, om deze familie een veilig onderkomen te bieden. Voorgangers 

overal vandaan kiezen een dag en een tijd zodat er de klok rondom steeds een dienst plaatsvindt. 

Ik citeer de website van de kerk waar de familie een ‘tijdelijk’ onderkomen heeft gevonden: 

‘De familie loopt groot gevaar om uitgezet te worden naar Oezbekistan. Vanuit die angst hebben de ouders en hun 

kinderen op de deur van de kerk in Kampen geklopt. Door de familie is een (herhaalde) asielprocedure gevoerd, met 

uiteindelijk een recente negatieve beslissing. Deze procedures hebben uiteindelijk 11 jaar geduurd. De vier kinderen 

zijn geworteld in Nederland. Uitzetting van dit gezin is een schrijnende situatie, zoals ook is onderbouwd in een 

rapport van de Rijksuniversiteit Groningen. Er wordt een beroep op de overheid gedaan om met de kerk in  

gesprek te gaan over een pardonregeling voor dit gezin, evenals voor gezinnen in vergelijkbaar situaties. 

De kerk respecteert de regelgeving en de rechterlijke uitspraken, maar kan niet accepteren dat kinderen daarvan het 

slachtoffer worden. Wij zijn allemaal geschapen naar Gods beeld. Dat geldt ook voor de vreemdeling en de 

vluchteling. “Toen dit gezin op onze deur klopte, hebben wij daarom als kerkenraad unaniem besloten dit asiel te 

verlenen. Kerkasiel is voor ons een bijzondere vorm van pastoraat”, aldus Bert Endedijk, voorzitter van de 

kerkenraad.’ 

Ik werd getroffen door het verhaal van mijn vriendin zodat ik besloten heb om ook een dienst in Kampen te doen in 

het Kerkelijk Centrum “Open Hof”, in de Lelystraat 49 in Kampen.  Er zijn ook muzikanten en vrijwilligers nodig. 

Daarnaast is het natuurlijk ook mooi als er wat gasten in de zaal aanwezig zijn.  

Ik heb ingetekend voor 5 mei van 12.00 tot 14.00 uur.  

Wie weet heeft iemand van u ook de gelegenheid om aanwezig te zijn. 

 

     Met vriendelijke groet, Joke Werner-van Slooten 

 

Literatuurkring 

Op woensdag 14 mei, om 14.30 uur (in de koffiekamer van de Majellakapel) bespreken 

we het boek De koperen tuin van Simon Vestdijk.  

De koperen tuin is het verhaal van Nol Rieske, een jongen die heel gevoelig blijkt voor de 

emoties van de mensen in zijn omgeving.  

Op een tuinfeest ontmoet hij de dochter van zijn pianoleraar, en hij is voor altijd verloren:  

nooit meer kan hij haar uit zijn hoofd zetten.  

Nols wanhopige liefde voor haar leidt tot een catastrofe. 

 
U bent welkom om mee te praten! 

 

 



“Koffie met inhoud” 
Een preekrooster ligt altijd al lang van tevoren vast, maar soms moet een voorganger om wat voor reden dan ook 
toch afzeggen. Voor 15 juni a.s. is dat inderdaad gebeurd. Natuurlijk kunnen we proberen om een andere 
voorganger te vinden, maar als bestuur hebben we bedacht dat we voor die ochtend ook wel een speciale 
bijeenkomst zouden kunnen plannen. We stellen ons het volgende voor: 
 

- om 10.30 uur staat de koffie klaar 
- om 10.45 beginnen we met het inhoudelijke gedeelte, bestaande uit: een lied, een gedicht of andere tekst, 

afgewisseld met pianomuziek, mogelijk nog een lied tussendoor en een tweede tekst of gedicht. Er zal zeker 
ook gelegenheid zijn om met elkaar van gedachten te wisselen en te reageren op wat anderen inbrengen. 

- We sluiten af met een “zegenlied” 
- na afloop (rond 11.30 à 11.45) is er opnieuw koffie. 

 
Waar we op hopen is, dat jullie zelf met ideeën komen, met teksten of een lied dat jullie graag willen laten horen, 
willen laten zingen of met elkaar willen bespreken. 
Die inbreng kunnen jullie van tevoren melden bij Marijke Katerberg, of je kunt het op de betreffende zondagmorgen 
melden. Om het gesprek ook een beetje richting te geven willen we de bijeenkomst een thema meegeven en we 
hebben gekozen voor “aandacht”. 
De bijeenkomst vindt plaats in de koffiekamer. 
 
Zomermiddagen 
Net als voorgaande jaren worden er in juli en augustus weer 4 zomermiddagen gehouden, waarvan we u nu vast de 
data geven: 16 en 30 juli en 13 en 27 augustus. Steeds op een woensdagmiddag dus, en steeds van 14.30 uur tot 
ongeveer 16.00 uur. 
Nadere info vindt u in de komende maandbrieven, maar voor de eerste nemen we nu vast de informatie op, zodat u 
zich daar misschien al op kunt voorbereiden: 
 

Een zomermiddag over moed, moed houden en bemoedigen in deze tijd! 

Deze zomermiddag is een uitnodiging om bemoedigingen met elkaar te delen. Wat helpt ons in deze tijd om moed te 

houden. Zijn er gedichten, kunstwerken, teksten, liederen, muziekstukken die ons helpen om in alle verwarringen 

van nu, in alle oorlogstaal die hoogtij viert, moed te houden? 

Graag willen we op deze eerste zomermiddag deze juweeltjes met elkaar delen. U bent van harte uitgenodigd om 

iets in deze trant mee te nemen naar deze middag, maar zonder een tekst of lied of wat dan ook is ook helemaal 

prima, welkom! Daarnaast zijn er in de laatste tijd ook mooie boeken verschenen, die dit hopelijk extra bij ons willen 

uitlokken zoals het net in het Nederlands verschenen boek van Mariann Budde, Durf moedig te zijn, of het boek van 

Tomáš Halík, Dromen van een nieuwe morgen, of van Andrew Root, Wachten op God. 

Peter Korver en Willy Metzger nemen elkaar en hopelijk u allen die willen komen mee in deze gezamenlijke 

speurtocht naar bemoediging. 

Deze zomermiddag staat gepland voor woensdag 16 juli 2025 om 14.30 tot 16.00 uur bij de Remonstranten, 

Koningslaan 2a te Bussum. 

 

Boekenopbrengst 

Onze laatste boekenmarkt was op 12 oktober 2024 en de volgende zal zijn op 4 oktober 2025 

(noteert u deze datum vast?). Zo halverwege tussen die twee data in maken we graag het 

bedrag over dat na 12 oktober ’24 is binnengekomen via ons internet-boekwinkeltje  de 

Boekanterie plus de boeken die op de piano te koop staan. Bij elkaar is  

dat op dit moment € 591,85 en dat bedrag is overgemaakt naar de rekening van Vrijzinnigen 

Naarden-Bussum. 

 

CCIV-lezing:  

Op donderdag 22 mei, om 20.00 uur, spreekt Saskia van Meggelen in de Spieghelkerk, Nieuwe ’s-Gravelandseweg 34 

in Bussum, over Als verhoudingen uit balans zijn: Ivan Boszormenyi-Nagy’s ‘contextuele therapie’ 

Toegang  € 10,-. Reserveren via de website van de CCIV: www.cciv.nl, waar u ook verdere informatie vindt. 

http://www.cciv.nl/


Benefietconcert voor Oekraïne, 

op zaterdag, 17 mei, om 20.00 uur, in de Majellakapel. 

Een prachtig initiatief, wat wij als bestuur, voorganger en pastoraal medewerkster van harte ondersteunen! 

 

Wat is wijs? 

Toen het jaar 1999 overging naar het jaar 2000 ging dat met allerlei feestelijkheden gepaard. Men besefte dat er een 

nieuwe eeuw begon, maar ook een nieuw millennium, op naar het jaar 3000. Een nieuw begin kent hoop en 

verwachting. Na de 20ste eeuw met twee verschrikkelijke wereldoorlogen en de shoa of holocaust, en nog vele 

oorlogen daarna, ontstond de hoop dat het nieuwe tijdperk er een met meer vrede zou zijn. Nu, bijna een kwart 

eeuw verder, lijkt die hoop te zijn vervlogen. Het lijkt wel of alles nog veel dreigender is geworden dan in het laatste 

deel van de vorige eeuw. Toen dacht men nog dat Poetin een redelijk mens was met wie samenwerking mogelijk 

was. En men kon niet vermoeden dat een dictator als Donald Trump, door een dochter van zijn broer een monster 

genoemd, twee keer president van de Verenigde Staten zou worden. Gelovigen die denken dat het einde der tijden 

op handen is, lijken gelijk te krijgen, als je alle ellende bekijkt, niet alleen oorlogen en oorlogsdreiging, maar ook de 

gevolgen van de opwarming van de aarde en de grote hoeveelheid desinformatie, o.a. berustend op wantrouwen 

jegens de wetenschap en de opkomst van het negatieve rechts-radicalisme, om me hiertoe te beperken. 

Is de mensheid op weg zichzelf te vernietigen? 

We kunnen de realiteit niet veranderen. Maar we kunnen ons afvragen hoe zelf met deze werkelijkheid om te gaan. 

Het was een opvallend bericht dat meer mensen een kaarsje ontstaken in de St. Janskathedraal in Den Bosch. Het 

gaf hun een goed gevoel, iets van troost en bemoediging. 

Een bekend filosoof, I. Berlin, schreef eens over twee soorten vrijheid, negatieve en positieve vrijheid. De eerste is de 

vrijheid die een overheid haar onderdanen toestaat. Positieve vrijheid is de vrijheid die het individu zelf gestalte 

geeft. Het gaat om de vrijheid te denken wat men wil en naar wens allerlei activiteiten te ontplooien. Je kunt zeggen: 

dat is het eigen leven, dat ieder op een eigen manier moet leiden. Je kunt ook inspiratie putten uit geschriften uit het 

heden of het verleden. Heel veel boeken worden langzamerhand niet meer gelezen en op den duur geheel vergeten. 

Maar er zijn boeken die wij klassiek noemen. Ze zijn er voor alle mensen, ongeacht waar zij leven en wanneer. 



Klassiek zijn de geschriften die samen het Oude en het Nieuwe Testament vormen, bij ons samengebracht in de 

Bijbel. Zeker, een deel van de Bijbel spreekt ons niet meer aan, maar andere delen nog steeds wel. Daarom wordt de 

Bijbel steeds opnieuw vertaald. 

Wij kunnen ons leven zin en inhoud geven op tal van manieren. Onder andere door belangstelling voor kunst en 

literatuur. Muziek of schilderijen kunnen ons, naast een boeiend boek of een gedicht dat ons treft, verheffen boven 

de ellende in de wereld. Niet dat wij die uit het oog zullen verliezen, maar gelukkig is er meer dan dat. 

Het lijkt mij wijs ons door die andere, verhevener zaken, die ons geestelijk verheffen, te laten inspireren. 

Het is wijs zo het leven individueel zin en inhoud te verlenen. 

 

     dr. Rob Nepveu 

 

 

En ten slotte nog de beloofde foto’s van het Vrij-kunst-zinnig evenement 

Helaas ontbreekt de ruimte om alles te laten zien, maar dit geeft wel een indruk. Zoals u zult kunnen zien was  er 

kunst van heel uiteenlopende aard en discipline te zien en te beluisteren: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


