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November, herfstmaand, veel regen, maar tussen de buien door ook 

regelmatig de zon gelukkig! En zo gaat het in de Majellakapel ook. Mooie 

momenten wisselen elkaar af met moeilijker zaken. Een afscheid van een 

overledene met vooral veel dankbaarheid om wat er was. 

Een boekenmarkt met een opbrengst van € 511,35, waar we blij mee 

waren, naast de gezelligheid die we met elkaar, als harde werkers, hadden. 

Overigens kon ook een mooi bedrag vanuit de Boekanterie (ons 

Internetboekwinkeltje) worden overgemaakt: € 478,90, plus 

€ 31,- aan opbrengst van de boeken die op de piano in de koffiekamer te 

koop worden gezet. Wat de totale boekenopbrengst van een heel jaar 

(boekenmarkt + Boekanterie  + “piano”) brengt op  € 1611,10. 

De collecte-opbrengsten van een aantal speciale collectes heeft u nog te 

goed: op 28 september werd in een triodienst gecollecteerd voor Kinderen 

in Nood, wat € 37,50 opbracht, en op 12 oktober voor St. Hellabeem € 74,-. 

Met dank aan alle gevers! 

 

    Marijke Katerberg-Muns   

 
In Memoriam Toos Bakker 

Op 1 oktober is overleden Toos Bakker-Mulder. Zij werd 97 jaar en woonde de laatste jaren in zorgcentrum De Veste 

in Naarden. Toos kende ik al vele jaren. Het begon met haar man Gerard. Hij maakte deel uit van de werkgroep 

Oecumenische Vieringen Naarden-Bussum-Hilversumse Meent en 

vertegenwoordigde daar de katholieke kerk. Ik werd voorzitter van die 

werkgroep. In die oecumenische ontmoeting leerde ik hem en via hem ook 

Toos kennen. Diep religieuze mensen die evenwel kritisch stonden 

tegenover de hiërarchie en de vaststaande waarheden van hun kerk. Zij 

dachten zelf na en stelden hun vragen bij veel vanzelfsprekendheden. Ze 

waren actief voor de 8-mei beweging, die zich keerde tegen het kerkelijk 

beleid, omdat het veranderingen tegen hield. De beweging streed onder 

meer voor de afschaffing van het celibaat en propageerde vrouwelijke 

priesters en lekenpriesters. De organisatie verzette zich tegen de katholieke 

leer over voorbehoedsmiddelen en abortus. Op maatschappelijk gebied 

streed de beweging voor erkenning van wat zij rechten van vrouwen en 

homoseksuelen noemde, voor asielzoekers en voor solidariteit met de derde 

wereld. Ik begreep Gerard en zijn vrouw heel goed, omdat ik zelf RK ben 

opgegroeid en om al de hier genoemde redenen een ander kerkelijk onderdak had gezocht, nl bij de vrijzinnig-

protestanten. 

Na het overlijden van Gerard groeide het contact met Toos. We spraken veel over wat haar bezig hield in 

intellectueel en theologisch en filosofisch opzicht. Ja, ze had een voltooide gymnasium-B opleiding en daar was ze 

best trots op. Ze hadden bij de diploma-uitreiking tegen alle geslaagden gezegd: je mag alles weer vergeten, als je 

maar hebt leren denken. Nou, dat doel was met Toos gehaald. Zij bleef veel en kritisch denken. En zo werd zij in 

2007 ook lid van de Majellakapel waar filosofie, cultuur, religie, vrijheid en verdraagzaamheid de boventoon voeren. 

De diensten op zondag bezocht ze niet, maar wel de boekenkring en de toenmalige gespreksochtenden. Daar  vond 
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zij de vrijheid van denken en spreken waar ze zo’n behoefte aan had. Als ik een afspraak bij haar thuis maakte voor 

een bezoekje dan maakte Toos vervolgens een hele agenda op met artikelen en boeken waar zij het met mij over 

wilde hebben. Als ik binnenkwam zag ik op tafel al de stapel liggen. En ze zei dan dat ze veel op zoek was geweest 

naar dierbare woorden voor wat we heimelijk vermoeden. Niet op zoek naar kennis, maar naar voedsel voor de ziel.  

Een belangrijke bron van inspiratie was voor haar een toespraak van Titus Brandsma. Brandsma was priester, lid van 

de kloosterorde de Carmelieten, specialist in middeleeuwse mystiek en zelf mysticus.  Tijdens de bezetting ageerde 

hij openlijk tegen het nazisme. Hij sprak zich uit onder meer tegen rassenhaat en werd gevangengezet en naar 

concentratiekamp Dachau gedeporteerd. Na zware mishandelingen werd hij daar vermoord. Het was in 1932 dat hij 

als rector magnificus van de RK Universiteit van Nijmegen op de dies natalis, de verjaardag van het instituut, de rede 

‘Godsbegrip’ uitsprak. Daaruit: 

 Wij moeten Goed zien als de diepste grond van ons wezen 

Verborgen in het meest innerlijke van onze natuur. 

Onze levenshouding moet bewust 

uit de innerlijke inwoning Gods voortkomen 

als door Hem in het innerlijk van ons wezen geboren, 

wij zijn daartoe bezield. 

Moge God leven in ons en door de daad uit ons geboren 

uit ons tevoorschijn treden. 

  

Moge Toos in vrede rusten. 

 

    Ds. Peter Korver 

 
Komende diensten (in de Majellakapel, tenzij iets anders bij de dienst vermeld):  

 2 november: ds. Martijn Rozing gaat vanmorgen voor en Marcus van der Heide zorgt voor de muzikale 

begeleiding. Het thema is: Wanhoop en hoop. Waar halen we hoop vandaan in tijden van wanhoop?  
 9 november: een gezamenlijke dienst met de Huiskamergemeente en de Remonstranten, in de 
Remonstrantse kerk. Wij hebben daarvoor mr. drs. Johan de Wit uitgenodigd. Hij schrijft over het thema van deze 

dienst het volgende: in de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Matt. 20: 1-16) houdt Jezus ons voor: 

onderwerp je behoeftige medemens niet aan regels en voorschriften, maar geef hem wat hij nodig heeft. 
 16 november: vanmorgen gaat Hans Werner voor; Marcus van der Heide zorgt voor de muzikale begeleiding. 

Het thema zal zijn: verwondering en ontroering. In deze roerige en spannende tijd met veel polarisatie lijkt de tijd en 

de wil vaak te ontbreken om stil te staan bij dat wat ons kan verwonderen en ontroeren. Gedachten en gevoelens die 

ons mogelijk uit de polarisatie en uit de spanning kunnen voeren, en terug brengen bij wat ons verbindt en bij wat ons 

te doen staat voor een meer harmonieuze omgang met elkaar en de natuur.  

Zoals al eerder aangekondigd zullen we aansluitend aan deze dienst, na de koffie, een ledenraadpleging houden over 

de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Elders in deze maandbrief leest u daar meer over. 

 23 november: ds. Peter Korver gaat vanmorgen voor. Op deze laatste zondag voordat de advent begint en 

we uitkijken naar een nieuw begin, naar licht, herdenken we de leden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Dat 

zijn: Elly Tibboel - Burger, zij overleed op 7 juli en werd 90 jaar. 

 Jetty Barends, zij overleed op 12 augustus en werd 94 jaar. 

 Toos Bakker – Mulder, zij overleed op 1 oktober en werd 97 jaar. 

Wij zullen deze leden in herinnering brengen met woorden, met muziek en met stilte. We zullen ze in het licht stellen 

door kaarsjes voor ze aan te steken.  

Gedenken  is terugdenken aan mensen die bij ons waren, maar niet meer onder ons zijn. 

Gedenken is terugdenken aan dierbaren die en ons hart en in onze liefde blijven voortleven over de muur van het 

sterven heen. 

Gedenken is even de pijn weer voelen van het afscheid, maar is ook blijven geloven in het leven. 



In deze dienst zijn naast u als leden en vrienden van onze afdeling ook de familie en vrienden van de overledenen 

van harte welkom. Nico Strubbe begeleidt de liederen en zal naast Reina Boelens en Hans Roelofsen zorg dragen 

voor meditatieve muziek.  

Peter Korver zal in deze dienst o.a. ingaan op een schilderij van Van Gogh en daarbij een herfstgedicht lezen: 

 

Najaarsmist 

Het landschap dat, nu stilte en avond dalen, 

In lage, lichte nevelen verdwijnt, 

Is als de hemel, waar de herfstmaan schijnt 

Door wolken heen, waarachter sterren stralen. 

De duistre hoeven, door het land verspreid, 

En langs de kouden weg de lege bomen 

Gaan in de mist teloor. De harten stromen 

Vol van het najaar en zijn eenzaamheid. 

  J.C. Bloem (1887-1966) 

  

 30 november: een bezinningsbijeenkomst met dr. Rob Nepveu als spreker. Het thema zal zijn: Kan het ook 

anders? 

 

Koffiedienst (graag zelf ruilen met anderen als je verhinderd bent):  

2 nov.   Nelleke Lampen (06 511 07 291) en  Carla Welker (06 1343 6838) 

16 nov.  Ineke Meeuwis (06 506 28 829) en Reina Boelens (035-69 22 957) 

23 nov.  Hanneke en Louis van Beek (035-69 48 030) 

30 nov.  Ineke Meeuwis (06 506 28 829) en Reina Boelens (035-69 22 957) 

Autodienst: Soms is het lastig om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u graag opgehaald worden. 

Neemt u in dat geval even contact op met Reina Boelens (tel. 035 – 69 22 947) of Ineke Meeuwis (tel. 06 506 288 

29), dan proberen zij iets voor u te regelen. 

 

Ledenraadpleging 

Op 16 november a.s. wil het bestuur graag met onze leden en vrienden in 

gesprek over hoe wij de toekomst van onze afdeling zien. Dit gesprek zal 

plaatsvinden aansluitend aan de dienst, na eerst koffie en een broodje 

genuttigd te hebben. 

Er zijn zorgen, op meerdere ledenvergaderingen is dat al aan de orde geweest, 

met name m.b.t. het teruglopend ledental. Ook landelijk zijn deze zorgen er. 

Diverse afdelingen hebben helaas hun deuren al moeten sluiten. 

Graag willen we van u horen wat uw wensen en ideeën zijn. Ziet u mogelijkheden, ziet u manieren om het roer om te 

gooien, waar zou u zich voor willen inzetten? 

Op korte termijn krijgt u een uitnodiging per mail (per post voor wie geen e-mail heeft), waarin het bestuur zijn 

gedachten uiteen zal zetten. Overigens, waar hier “bestuur” staat, zijn zoals bij ons gebruikelijk, ds. Peter Korver, 

Joke Werner en dr. Rob Nepveu ook bij het overleg betrokken. 

Het is een belangrijk overleg, waar niet alleen de leden maar zeker ook de vrienden bij betrokken worden. 

Graag tot de 16e! 

 

Zinspiratie (CCIV) 

Op woensdag 19 november, om 20.00 uur, spreekt prof. Sarah Durston in de Witte Kerk, Kon. Wilhelminalaan 15 in 

Naarden, over Bewustzijn, wetenschap en werkelijkheid. Toegang  € 10,-. 

Reserveren kan via de website van de CCIV: www.cciv.nl, waar u ook verdere informatie vindt. 
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 Literatuurkring  

Op woensdag 5 november, 14.30 uur, bespreken we de novelle De redding van Judith 

Koelemeijer. 

Op een koude winteravond belandt de zeventigjarige Leah met haar auto in de Haarlemse 

Leidsevaart. Hoewel de kade al snel vol mensen staat, doet niemand iets. Tot grote frustratie 

van de jonge studente Mirjam, die wanhopig zoekt naar een manier om redding te bieden. Ze 

kan toch niet voor haar ogen iemand laten verdrinken? Jaren later kijken de twee vrouwen 

terug op Leahs 'tewaterlating' - een gebeurtenis die hun beider levens voorgoed veranderde. 

De redding is een waargebeurd, troostrijk verhaal over lot, toeval en kwetsbaarheid, over 

redden en gered worden en over de ultieme vraag: wat zou jij doen voor een mens in nood? 

 

Vertellingen in de Adventstijd 

Tijdens de adventstijd, op zondag 7 december, zal Marinus den Oudsten om half drie 's middags in de Majellakapel 

een sfeervolle vertelmiddag verzorgen. Deze bijeenkomst biedt bezoekers de gelegenheid om te luisteren naar twee 

bijzondere verhalen die nauw aansluiten bij de betekenis van de adventsperiode. 

Programma van de middag 

 Het eerste verhaal: “De Kerstroos” 

 Dit verhaal, geschreven door Selma Lagerlöf, draait om de thematiek van de 

omkering van Goed naar Kwaad. Het nodigt uit tot reflectie en biedt een 

diepere kijk op de menselijke natuur en de betekenis van kerst. 

 Na de pauze: “Vadertje Panov” 

 Het tweede verhaal van de middag is “Vadertje Panov” van Tolstoj. Dit ontroerende verhaal is geïnspireerd 

op de werken van barmhartigheid uit Matteüs 25 en benadrukt het belang van mededogen en naastenliefde. 

Over de verteller 

Marinus den Oudsten staat bekend als een begenadigd voordrachtskunstenaar die de magie van verhalen uitstekend 

weet over te brengen op zijn publiek. Velen zullen hem ook herkennen als de partner van Annemike van der Meiden, 

die regelmatig voorgaat in de Majellakapel. 

Tijdens de pauze wordt er voor alle aanwezigen een kopje koffie of thee aangeboden. Dit moment biedt ruimte voor 

ontmoeting en nadere kennismaking in een warme, gastvrije sfeer. 

U bent van harte welkom om deze bijzondere vertelmiddag bij te wonen en samen stil te staan bij de verhalen en de 

betekenis van de adventstijd. 

 

De levensreis 

Beelden kunnen verhelderend werken. Zo lijkt het leven een treinreis. Het is bij onze geboorte dat we ons leven 

beginnen. Het doet denken aan het instappen in een trein. Met ons zijn velen ingestapt, of uitgestapt. We passeren 

meer of minder veel stations, waar telkens mensen in- of uitstappen.  

In de eerste jaren van ons bestaan stappen er veel mensen uit, maar veel meer in. Zo ontmoeten we veel mensen, 

en leren we veel mensen kennen. Hoe verder wij komen, hoe meer mensen uitstappen en hoe minder er instappen. 

De trein wordt steeds leger. Aan het einde van ons bestaan, zeker als we echt hoogbejaard worden, zitten we bijna 

alleen in de trein. Al onze medereizigers zijn  al uitgestapt. Dat leidt vaak tot een gevoel van eenzaamheid. Senioren 

gaan dan vaak terugkijken naar het verleden. Ze vervreemden van de hedendaagse maatschappij, die zo anders is 

geworden. Ze gaan het verleden beschouwen als de ‘goede oude tijd’.  

Maar is die tijd zo goed geweest, beter dan het heden? Dat is het subjectieve oordeel dat past bij wat prof. dr. Sj. 

Groenman, de bekende socioloog, in de titel van zijn diesrede weergaf: ‘Ieders tijd gaat een tijdje mee’. Dat is 

volstrekt waar, maar laten we als senioren aanvaarden dat nieuwe generaties hun tijd als zodanig zullen beleven en 

waarderen. Zij maken hùn treinreis. 

               

     dr. Rob Nepveu  


