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MAJELLAKAPEL
Maandbrief, februari 2026

Februari, wat mij betreft een lastige maand: de gezellige kerstversiering is weer opgeruimd, de dagen beginnen wel
te lengen, maar de echte winter moet nog komen en het voorjaar laat nog even op zich wachten. We moeten het
onszelf gezellig maken! Gelukkig is er ook veel positiefs te melden.

We hadden veel sneeuw, de afgelopen maand. Voor de meesten van ons alleen maar lastig, maar voor wie er niet
door hoefde: wat was het een mooi gezicht!

En voor wie een tuin of balkon heeft en daar vogels kan voeren: wat een leuk gezicht is dat toch altijd!

En de sneeuwklokjes steken hun koppies al boven de grond!

Het ene uitroepteken na het andere....

Ik voeg hier een mooie uitspraak aan toe van Kahlil Gibran, een Libanees-Amerikaanse schrijver en kunstschilder die
leefde van 1883 tot -1931:

"In het hart van elke winter zit een trillende lente, en achter de sluier van elke nacht zit een glimlachende dageraad."
Een hoopgevende tekst om te onthouden.

Ik meld hier de collecte-opbrengst van de triodienst van 11 januari. We collecteerden toen o.a. voor de Voedselbank
en dat bracht € 81,- op. Daar komt nog € 35,- bij dat via de bank is overgemaakt. Heel fijn en heel veel dank aan alle
gevers!

Marijke Katerberg-Muns

Komende diensten (in de Majellakapel, aanvang 10.30 uur, tenzij iets anders bij de dienst vermeld):
1 februari: dit wordt een oecumenische dienst in de Grote Kerk in Naarden, die om 10.15 uur begint. Zie iets

verder in deze maandbrief voor meer informatie.

8 februari: een gezamenlijke dienst met Lutheranen en Remonstranten
in de Remonstrantse kerk. Ds. Peter Korver gaat voor. En hij schrijft over deze
dienst het volgende:

Het thema is: Verzet en overgave. Toelichting:

We lezen een gedeelte uit het boek Job met daarnaast een kort verhaal,
geschreven door Leo Tolstoj (hiernaast afgebeeld) in 1905. Dat vertelt het leven
van een simpele, opgewekte jongen van het Russische platteland, Aljosja, die
ondanks een zwaar leven vol uitbuiting en spot, altijd blijft lachen en
gehoorzaam blijft en dan getroffen wordt door een vroege dood op
eenentwintigjarige leeftijd. Is hij een spiritueel voorbeeld voor ons, omdat hij

het bestaan simpelweg kan accepteren zoals het is en dwars door de dagelijkse
ellende heen? Is die wereld goed zoals hij is? Is het wijs om te berusten in het lot van de wereld? Te berusten in je
eigen lot? Hoe acceptabel is zo'n levenshouding voor ons?

15 februari: dr. Hans le Grand gaat vanmorgen voor en Karina Kantarova zorgt voor de muzikale begeleiding.

22 februari: een gezamenlijke dienst, samen met de Doopsgezinden, in ons eigen gebouw. Voorganger is
Gerrit Jan Romeijn. Nico Strubbe zorgt voor de muzikale begeleiding. Het thema van deze dienst is ‘Hoop en
veerkracht’.

1 maart: vanmorgen een bezinningsbijeenkomst. Dr. Rob Nepveu zal spreken over Het onbestemde van de
toekomst.


http://www.majellakapel.nl/

Koffiedienst (graag zelf ruilen met anderen als je verhinderd bent):

15 febr. Ineke Meeuwis (06 506 28 829) en Reina Boelens (035 69 - 22 947)
22 febr. Hanneke en Louis van Beek (035-69 48 030)
1 mrt. Ineke Meeuwis (06 506 28 829) en Reina Boelens (035 69 - 22 947)

Autodienst: Soms is het lastig om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u graag opgehaald
worden. Neemt u in dat geval even contact op met Reina Boelens (tel. 035 — 69 22 947) of Ineke Meeuwis
(tel. 06 506 288 29), dan proberen zij iets voor u te regelen.

OECUMENISCHE VIERING OP ZONDAG 1 FEBRUARI IN HET KADER VAN DE GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID
De gezamenlijke kerken van Bussum en Naarden komen ook dit jaar op de eerste

18 t/m 25 januari

Y - B week zondag van februari weer samen in het kader van de Gebedsweek voor de
y\ en g:}}'ﬂ%ﬁ eenheid van christenen, die eind januari wereldwijd gevierd wordt.

> van Voor 2026 is het materiaal voor deze gebedsweek gemaakt door christenen uit

, GeeSt verschillende kerken in Armenié. Samen hebben ze de oecumenische viering en

Efeziérs 4 vers 1-13

de gebedshijeenkomsten door de week voorbereid. Dit materiaal is vertaald en
bewerkt door de Nederlandse werkgroep Week van gebed bestaande uit
MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN).

Coen Wessel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: ‘Eenheid is geen mooi idee voor later, maar een
opdracht van God aan ons allemaal en de kern van onze identiteit als christenen. Jezus heeft ons geroepen om in
eenheid te leven, ondanks onze verschillen. Echte eenheid lukt ons niet op eigen kracht. Maar als we samen bij het
licht van Christus komen, gebeurt er iets moois: we herkennen elkaar als broeders en zusters, allemaal verlangend
naar vrede en verlossing.’

De Armeense kerk is één van de oudste kerken ter wereld. In hun geloofsbeleving speelt het licht van God een grote
rol. De Armeense kerk is ook een vervolgde kerk. Armeniérs zijn vaak verdreven. De meeste Armeense christenen
wonen dan ook niet in het land Armenié, maar in landen als Frankrijk, Rusland, Syrié, de VS en ook Nederland.

In de oecumenische viering op zondag 1 februari, om 10.15 uur in de Grote of St. Vituskerk in Naarden zullen pastor
Marléne Potjer, ds. Leendert van der Sluijs en ds. Evert-Jan van Katwijk voorgaan. De Naarder cantorij o.l.v.
Jeannette van 't Veld zal haar medewerking verlenen, Wybe Kooijmans bespeelt het orgel.

Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom om deze dienst van eenheid mee te vieren!

Literatuurkring
Op woensdag 25 februari, om 14.00 uur, komt de literatuurkring weer bij elkaar in de

koffiekamer van de Majellakapel. We bespreken dan het boek Steppenwolf van )
Herman Hesse (1928). Dit boek is een raamvertelling en bevat de notities van Harry

Haller, de hoofdpersoon met dezelfde initialen als de schrijver. Harry Haller voelt een

schizofrenie in zichzelf. Naast mens is hij de steppenwolf. Als mens is hij journalist en

kritisch op de ontwikkelingen in het Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog. Na STEPPENWOL
allerhande vreemde en sprookjesachtige gebeurtenissen komt de Steppenwolf HERMANN HESSE
erachter dat hij geen duaal wezen is, maar een wezen, zoals ieder, met honderden
karakters en personen in zich.

Het is een tocht door donkere labyrinten van hartstocht, laster, twijfel, nihilisme en

tot de rand van zelfmoord leidende walging. Het verhaal biedt niet
zoals Siddharta een harmonische oplossing, maar eindigt ook niet vertwijfeld. Haller begint het leven opnieuw. Hij
wordt zich bewust dat achter alle verschijnselen in deze wereld tijdloos en onaantastbaar de ideeén staan, dat er
een hogere, onvergankelijke wereld is van waaruit de geest tot de mensen spreekt en een gouden spoor trekt door
het warrige duister.

Hermann Hesse (1877-1962) ontving in 1946 de Nobelprijs voor Literatuur. Tot zijn beroemdste romans

horen Demian, Siddharta, Narziss en Goldmund en Het Kralenspel .



Vrij- kunst- zinnig
Zaterdag 28 maart a.s. organiseren wij weer onze ééndaagse kunstdag.

Hiervoor zijn wij nog op zoek naar muzikanten die zich willen profileren.

Onze spelregels zijn, dat je het leuk moet vinden om te komen musiceren.

Je krijgt 20 minuten om je te profileren. Opdrachten verkregen uit jouw optreden zijn voor jou. Wel vragen wij een
vrijwillige bijdrage voor je optreden.

Wij organiseren deze dag om inkomsten te genereren voor onderhoud aan het gebouw.

Weet je iemand in jouw omgeving, of wil jij zelf graag komen musiceren, meld je dan aan via onze website.
https://majellakapel.nl/vrij-kunst-zinnig/

Reina Geuzebroek

En om ook vast in de agenda te zetten:

- Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (waar ook de vrienden welkom zijn!) zal plaatsvinden op zondag
19 april, aansluitend aan de dienst (die wordt voorgegaan door ds. Peter Korver)

- Op zondag 17 mei een bijzondere ochtend, want we verwelkomen die ochtend Freek de Jonge voor een
‘preek van de leek’

Historiciteit en mythe
Over Jezus is en wordt nog steeds geschreven. Een van de vragen die men wel heeft gesteld is, of Jezus werkelijk

heeft geleefd.

Over Jezus is buiten het Nieuwe Testament maar heel weinig geschreven. Dat betekent, dat hij buiten de eigen kring
van volgelingen nauwelijks opviel. Maar er is een richting onder de nieuw-testamentici geweest, de Hollandse
Radicale School, die ervan uitging dat Jezus een mythische figuur is geweest, die door de kerk tot een historische
gestalte is gemaakt. Het is onder anderen Albert Schweitzer geweest, die zich sterk tegen deze opvatting heeft
gekeerd. Hij ging ervanuit, dat Jezus heeft geleefd, maar dat we te weinig gegevens hebben om een biografie van
hem samen te stellen. We kunnen hem echter wel verstaan als een rabbi, die verkondigde, dat het Godsrijk spoedig
zou komen. En hij predikte een ethiek van hoog gehalte. Dat ethische appel is voor Schweitzer nog altijd actueel.

Wij leven als historische wezens gedurende een bepaalde tijd. De vraag voor ons is wat wij in de tijd dat wij leven,
behoren te doen. We kunnen stellen, dat het appéel van Jezus een ieder van ons aangaat. We mogen met Rutger
Bregman aannemen dat de meeste mensen wel deugen, maar het is verbijsterend, hoe wereldleiders soms laten
zien hoe er ook mensen zijn die totaal niet deugen. Des te meer moeten wij ons laten inspireren door een
profetische figuur als Jezus om, hem navolgend, in onze leefomgeving zinvol bezig te zijn, en de oude deugd van
dienstbaarheid (dat is allerminst slaafsheid) actief te beoefenen. Daardoor laten we wat licht schijnen in een, helaas,
duistere wereld, maar dat is al heel waardevol, vooral als we dat met velen doen.

dr. Rob Nepveu

Zinspiratie (CCIV)
Op woensdag 4 februari, om 20.00 uur, spreekt prof. dr. Hans Alma in de Lutherse kerk, Mecklenburglaan 50 in

Bussum, over Ecospiritualiteit. Hoe kunnen wij de aarde met zorg bewonen?

Op dinsdag 24 februari, om 14.00 uur, spreekt Claudia de Raadt in de Spiegelkerk, Nieuwe ’s Gravelandseweg 34 in
Bussum over Cultureel erfgoed Molen de Onrust.

Voor beide lezingen geldt: Toegang € 10,-. Reserveren kan via de website van de CCIV: www.cciv.nl, waar u ook
verdere informatie vindt.


https://majellakapel.nl/vrij-kunst-zinnig/
http://www.cciv.nl/

